Natuurkunstpark 2016 — Thema BOMEN
Titel: Vluchtelingen onze boom in

Ze zijn met zovelen, de stroom ontwortelt
ons leven, een explosie van mensen

uit oorlogsgebieden. Voelden we mee,

dan waren ze hier thuis, dan gaven we
zonder te klagen broden en bedden,

we stelden geen vragen, maar deden

ons best om ze vrede te geven;

en zij die ruim denken konden vrijuit spreken,
verklaren dat ze rijk zijn aan kleur en rijp aan
ervaring, genoeg om ze welkom te heten —

de angst voor het vreemde is groter.
De stam waarop ons leven

is gebouwd, is stevig en zeker

en kan al die zielen best dragen,

er is ruimte genoeg in de boom
voor duizenden duizenden extra,
maar we zijn bang om te breken.

We zijn hier vrij om gastvrijheid
te preken en ook om te vloeken.
We zijn hier vrij om te roepen
wat we willen en dat doen we.
De een wil de grens bewaken,
de ander wil kennismaken

met het nieuwe. De explosie
doet vooral de grens

van de beschaving vervagen.

De stem van de mensen die komen
wordt niet gehoord. Ze kunnen
niet anders dan zwijgen en hopen
dat ze mogen blijven.
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