
Natuurkunstpark 2016 – Thema BOMEN
Titel: Voor ik vergeet dat ik een boom ben

We bidden samen, jij en ik.
Jouw hand raakte de mijne net 

niet aan. Een flinterdun laagje glas
maakt dat ze niet samensmelten.

Waren we een, dan waren we niets -
je keek door ons heen 

en we vonden het niet erg.
Dan waren we alles: de boom,

het bos, de wind, steen en storm.
We zouden God zijn of iets 

dat als twee druppels water lijkt op stilte.
Het scheelt niet veel, maar nog

zijn we apart, ieder een,
nog niet toe aan het geheel.
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