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	 CUNST - PS 

	 In dit volle jubileumjaar, vol grote projecten, 

	 is er ook ruimte voor het intieme. 

 

	 Stieneke Oeverbeek is dit jaar lid geworden van de KVF. 

	 Ze woont op Urk. 

 

	 Ik was onder de indruk van haar werk en 

	 zeker ook van haar symbolische tekeningen. 

	 Ik zag vijf prenten die ze een paar jaar geleden had gemaakt, 

 	 over de strijd die ze voerde in zichzelf. 

 

	 Ik vroeg haar of ik teksten mocht schrijven bij deze tekeningen 

	 en gelukkig zei ze ja. 

 

	

	 Ik wens u veel kijkplezier,  

 	 Hein Walter

		  Stieneke Oeverbeek

		  Tekeningen 

 

 

 

		   

		  Hein Walter 

		  Tekst	



Vangst

Een roeiboot op het droge –
ik kan het water op,

het is een perspectief
dat ik kan volgen,

ik weet de weg
tussen de netten.

Ik kan mijn leven vullen
met het ritme van de vissers.

Maar twijfel overspoelt me.
Vang ik straks de vissen,

of zullen zij het zijn
die mij verstikken.  



Los

We zweven omhoog, 
tuimelen op of storten neer, 
 
een mens hangt graag 
met beide benen in de lucht. 
 
Zolang je valt, 
is niets beslist. 
 
Dus val ik liefst  
wat heen en weer, 
 
verwissel ik sferen,
kleren en levens 
 
tot het tijd is 
dat ik kies. 
 



Oogst

Je eet, je slaapt 
en werkt je dood, 
 
zo gaat het en voor velen 
is dat best goed leven. 

De vissen zijn  
als schaapjes op het droge,

ze laten zich 
geduldig plukken. 
 
Ondertussen wordt gezongen 
dat de Heer hun herder is. 
 
Maar ik luister liever 
naar de stemmen in de mist.



Ruimte

Het vissenwiel spint 
garen van de graten 
 
en de visser 
stelt geen vragen - 
 
zijn kamerbreed 
is groot genoeg. 
 
Maar ik moet weg, 
mijn leven in. 
 
Was er een deur, 
dan wist ik, 

die stond altijd 
voor me open.  
 
 



Veerkracht

De molens groeien 
naar de hemel 
 
en ze waaien 
met de winden mee. 
 
De wereld buiten kamerbreed 
is verre van eenvoudig.
 
Ik voel me soms 
verloren dochter. 
 
Ik heb de netten 
in gedachten en de vissen 
 
zwemmen nergens heen. 
Ik zal ze moeten missen.


