


CUNST - PS

In de zomerperiode hebben de meeste mensen wat meer tijd,

wat meer ruimte in de agenda en daardoor ook meer ruimte in het hoofd.
De zomer is ook de periode van de spelletjes en ontspanning.

De een neemt wat meer tijd om een boek te lezen, de ander gaat juist

op avontuur en ontdekt nieuwe landen, landschappen, steden.

Voor de kunstenaars die de gelegenheid hadden en de uitdaging

aan wilden gaan, was er deze CUNST PS. Alle dingen die ik hier noemde,

tijd, spel, ontdekking, lezen en creativiteit, spelen hier een rol.

De vraag aan de kunstenaars was om een citaat van een beroemd en ook
gestorven persoon als uitgangspunt te nemen en daar een werk over te maken.
Het is een bescheiden CUNST PS geworden. Dat is ook goed,

overdaad is er al genoeg - en de vakantie is alweer bijna voorbij!

In feite zouden we van alle werken ansichtkaarten kunnen maken.

Of we dat ook gaan doen, hangt deels af van de vraag of er belangstelling is.
We zijn benieuwd naar uw reactie, Welk citaat/werk zou u versturen als

er een ansichtkaart van verkrijgbaar was? (antwoord naar info@flevokunst.nl)

Ik wens u veel kijkplezier,
Hein Walter
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Werkelijke liefde begint
waar niets terug wordt verwacht.

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry een Franse beroepspiloot en schrijver die in 1944
om het leven kwam bij een militaire actie boven de Middellandse Zee.
Hij werd wereldberoemd met het boekje Le Petit Prince. (1900 - 1944)

Ontwerp: Gonny Geurts







Laat degene die de wereld in beweging wil zetten
eerst zelf in actie komen.

Socrates

Socrates (ca. 469 v.Chr. - 399 v.Chr.) was een klassiek Grieks Atheense filosoof. Hij
wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie. Hij liet zelf geen
geschriften na. Hij is bekend geworden door de verslagen van zijn studenten, met
name die van Plato.

Ontwerp: Mieke Kbnigel




Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven,
spreken leren wij al eerder.

Lao-Tse

Lao-Tse was een Chinees filosoof. Hij is naar men zegt één van de stichters
van het taoisme. (+/- 600 v.C)

Ontwerp: Hein Walter




Sommige mensen komen in je leven als zegeningen,
andere als lessen.

Moeder Theresa

Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910 — 1997), was een wereldbe-
kende en controversiéle katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naas-
tenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in voor de armsten der

armen in India.
In 2003 werd ze door de Katholieke kerk zalig verklaard
en op 4 september 2016 heilig.

Ontwerp: Mieke Kénigel




Content is de glimpse of something,

an encounter like a flash. It's tiny-very tiny, content.

Willem de Kooning

Willem de Kooning (1904 — 1997) was een in Nederland geboren kunstschilder,
die een groot deel van zijn leven in de Verenigde Staten heeft gewoond.
Hij schilderde in de stroming van het abstract expressionisme.

Ontwerp: Joke Ziekenoppasser




Spelen is een bezigheid die men
niet ernstig genoeg kan nemen.

Jacques-Yves Cousteau

Jacques-Yves Cousteau (1910 — 1997) was een Frans marineofficier, ontdekkingsreiziger
en onderzoeker. Hij bestudeerde de zee en alle daarin voorkomende levensvormen.

Ontwerp: Christian Wisse




Als werkelijkheidszin bestaat,

moet mogelijkheidszin ook bestaan.

Robert Musil

Robert Musil (German (1880 — 1942) was een Oostenrijks filosofisch schrijver. Zijn
boek ‘De man zonder eigenschappen’ wordt door kenners beschouwd als de meest
belangrijke en meest invloedrijke roman uit de moderne literatuur.

Ontwerp: Jan Coenen




Ik ben nergens zeker van behalve van de affecties
van het hart en de waarheid van de verbeelding.

John Keats

John Keats (1795 — 1821) was een Engels dichter uit het tijdperk van de Romantiek.
Hij leidde een kort, maar intens leven en wordt gerekend tot de belangrijkste dichters

van zijn generatie.

Ontwerp: Ad Kuijper




Het leven is als fietsen: om je evenwicht
te kunnen houden moet je in beweging blijven.

Albert Einstein

Albert Einstein (1879 — 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch

natuurkundige van joodse afkomst.
Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.

Ontwerp: Mieke Kénigel




Vertel me en ik luister; laat me zien en ik Kijk; |
aat het me beleven en ik leer.

Lao-Tse

Lao-Tse was een Chinees filosoof. Hij is naar men zegt één van de stichters
van het taoisme. (+/- 600 v.C)

Ontwerp: Willem de Wolf




De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst

en vrouwen met een verleden

Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854 — 1900) was een schrijver, dichter en estheet van lerse afkomst die
een groot deel van zijn leven in Engeland heeft gewoond. Hij was getrouwd en hij en-
zijn vrouw hadden kinderen gekregen. In 1890 raakte Wilde betrokken bij een schan-
daal over sodomie. Het gerucht ging namelijk dat hij homoseksueel was en met
andere mannen naar bed ging. Hij werd veroordeeld, niet voor sodomie, maar voor
‘grove, onzedelijke handelingen’. Hij heeft twee jaar in de gevangenis gezeten.

Ontwerp: Hein Walter




Houd elke dag 30 miniuten vrij voor je zorgen
en doe in deze tijd een dutje.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (1809 — 1865) was de 16de president van de Verenigde Staten.
Lincoln wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse presidenten. Hij wordt
geprezen om zijn leiderschap tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, de afschaffing
van de slavernij, de versterking van de nationale overheid en de modernisering van de

economie.
Lincoln was de eerste president van de Verenigde Staten die tijdens zijn ambtsperiode

werd vermoord.

Ontwerp: Mieke Kénigel




